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Beste donateurs en belangstellenden, 

Met de Kerstmis voor de deur leeft bij iedereen de Kerstgedachte: vrede op aarde 

zonder armoede. 

Voor de inwoners van de dorpen Khanaura, Regajhori en Bargaon in het district Mandla 

(Madhya Pradesh, centraal India) zal de Kerstgedachte dit jaar erg leven. Namasté 

India heeft er per 1 oktober een project opgestart. De meest kwetsbare, ondervoede 

kinderen krijgen één voedzame maaltijd per dag en de zieke vrouwen krijgen acute 

medische zorg aangeboden.  

Voor de lange termijnoplossing is verbetering van de landbouwmethoden en de 

stimulering van de regionale economie van belang. De kinderen krijgen er onderwijs 

voor een betere toekomst. De Kerstgedachte wordt voor deze mensen werkelijkheid 

wanneer ze zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en er goede medische zorg 

beschikbaar is. Dankzij uw steun wordt dit mogelijk. 

Lonneke en Harmen zijn in juli in het kader van hun studie in Harratola geweest, waar 

Stichting Namasté India al jaren actief is. Hierbij een verslag van hun ervaringen die 

zeer hoopvol zijn voor de inwoners van de dorpen Khanaura, Regajhori en Bargaon 

Bezoek ter plaatse door Lonneke en Harmen 

Bono (U2) heeft ooit een Benefit-concert gegeven waar miljoenen opgehaald zijn. Dit geld zou besteed worden 

aan mosquito-netten om de Malaria in Afrika te bestrijden. Jaren later is nog geen 10% van deze netten bij de 

hulpbehoevende mensen terecht gekomen en worden de meeste netten door lokale vissers als visnet gebruikt. Het gebaar 

is prachtig, maar het ware resultaat voor zij die het echt nodig hebben blijft uit. De tijd dat wij gaan bedenken wat 

ontwikkelingslanden nodig hebben is voorbij, daar zijn ze zelf echt beter in!  

Mensen een kans geven om op eigen benen te staan. Dit is waar ik uitvoerig op gelet heb toen ik afgelopen zomer de 

regio bezocht waar Namasté India actief is. Voor velen in India ontbreekt de kans simpelweg omdat ze geen beschikking 

hebben over de juiste middelen of toegang tot de juiste markten. Onderzoek en praktijk tonen steeds duidelijker aan dat 

grote plannen voor ontwikkelingssamenwerking deze armoede niet uit zullen roeien. Alleen door te kijken naar de 

dynamiek van het individu en de lokale context waarin ze leven, kunnen oplossingen gevonden worden voor problemen 

waar deze mensen echt mee te maken hebben. Tijdens mijn bezoek aan het Mandla-district werd al snel duidelijk hoeveel 

meerwaarde de samenwerking van Namasté India met lokale partners brengt. Deze lokale ontwikkelingswerkers zijn de 

ogen en oren voor een organisatie als Namasté India waardoor zij dingen voor elkaar krijgen die grote utopische 

organisaties niet kunnen bereiken. Lokale partners leggen de vinger op de juiste plek en weten problemen bij hun wortels 

aan te pakken. 

Een geweldig voorbeeld is het gesprek met een boer en zijn 2 zonen in een van de dorpjes rondom Mandla. Wegens 

honger trekt de jeugd weg uit het dorp, op zoek naar werk in de stad waar armoede en uitbuiting geen uitzondering is. De 

twee zonen zagen hun vader zwoegen op het land en toch maar net genoeg eten verbouwen om een groot deel van het 

jaar zelf wat te eten te hebben. Ze gaven aan van hun dorp te houden, liever daar te blijven, als er alleen maar kansen 

voor ze waren. Samen met Namasté India en een lokale universiteit wordt nu geprobeerd de landbouwmethoden voor dat 

gebied te verbeteren. Onderwijs, training, wat simpele middelen en samenwerking maakt al een wereld van verschil. Een 

hogere productie bant de honger uit en wellicht blijft er ook nog iets over om op een lokale markt te verkopen zodat ook 

voor onderwijs, sanitair en gezondheidszorg een klein beetje geld over kan blijven. Samen met meerdere boeren kan het 

zelfs zo georganiseerd worden dat er zo nu en dan ook goederen op de markt in de stad verkocht kunnen worden.  

Juist door deze kleine, op maat gemaakte, duurzame oplossingen waarbij naar de persoonlijke situatie van mensen 

gekeken wordt kan niet alleen vader voor zijn gezin zorgen maar krijgen ook zijn zonen een kans. Langzaam zal zo de 

jeugd van dit dorp in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen wat ook weer zijn effecten heeft op de 

omliggende dorpen door de economische activiteit die ontstaat. Lonneke en ik waren er met onze studie al veel mee bezig 

maar het was voor ons beide een geweldige ervaring in levende lijven te zien hoe prachtige kleinschalige initiatieven het 

verschil kunnen maken, als het maar genoeg gebeurd. Als we een verschil willen maken, is ontwikkeling die gebruik 

maakt van lokale elementen (Homegrown Development) de weg! Namasté India en JDSSS, bedankt voor deze geweldige 

kans. 
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